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Beste Davidsfondsers, vrienden, 

 

We hebben het genoegen om jullie de nieuwe reis voor te stellen voor het voorjaar van 2024. 

Reis naar Drenthe & Groningen 

9 - 12 mei 2024 

 

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de bestemming voor onze jaarlijkse afdelingsreis 

vast te leggen. Heel wat steden en streken passeerden de revue, maar uiteindelijk kwam een 

bestemming uit de bus die perfect beantwoordt aan onze criteria : een vrij onbekende streek, niet te 

ver en in het weekend van Hemelvaart.  Na onze Frieslandreis van enkele jaren geleden, reizen we dus 

dit jaar naar de andere provincies in het noorden van Nederland : Drenthe en Groningen. Op weg naar 

nieuwe avonturen ! 

 

Het programma ligt nog niet helemaal vast. Wat volgt is dus onder voorbehoud.  

 

Donderdag 9 mei : Elburg 

We vertrekken om 6.30 uur op de parking in 

de Middenstraat te Denderleeuw en rijden via 

Antwerpen en Utrecht naar Noord-Nederland.    

In onze eerste stop, Elburg, brengen we 

meteen de hele dag door. We horen het jullie 

al zeggen : “Elburg, nog nooit van gehoord”.  

Elburg is een Hanzestad, gelegen langs de 

Ijssel en aan het Veluwemeer en het 

Drontermeer, in de provincie Gelderland. Het 

is een typisch vestingstadje, met een “vorm” 

om van te watertanden.  

We beginnen met een koffie, maken een 

wandeling met gids door het stadje, nemen de boot voor een tocht op het Veluwemeer (met lunch) en 

bezoeken het Nationaal Orgelmuseum (of maken een fietstochtje in de buurt).  

Nadien is er nog wat vrije tijd om het kunst-, muziek- en dichtkunstevenement te bezoeken, dat 

jaarlijks van Hemelvaart tot Pinksteren in het stadje wordt georganiseerd.  

We rijden verder naar Assen, waar we gedurende 3 dagen zullen verblijven.  
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Vrijdag 10 mei : Kamp Westerbork – Hunebedcentrum 

 

We starten de dag met een van de meest 

indrukwekkende bezienswaardigheden van 

Drenthe : het herinneringscentrum van Kamp 

Westerbork. Dit kamp werd in 1939 gebouwd om de 

Joodse vluchtelingen uit Duitsland op te vangen, 

maar 3 jaar later werd het tijdens de Duitse 

bezetting van Nederland overgenomen door de 

nazi’s.  

Westerbork deed vervolgens dienst als een 

doorgangskamp, vanwaar zo’n 102.000 Joden die in Nederland woonachtig waren en 245 Roma naar 

concentratie- en vernietigingskampen in het oosten werden gedeporteerd. Onder andere Anne Frank 

en haar familie verbleven in het kamp voor zij met de laatste trein vanuit Westerbork naar Auschwitz 

werden gedeporteerd. 

 

In de namiddag bezoeken we het Hondsruggebied. De 

Hondsrug strekt zich uit van het centrum van de stad 

Groningen over een 50-tal kilometer naar het 

zuidoosten. 

Borger, waar het Hunebedcentrum is gevestigd, ligt 

precies in het midden en is daarmee een goede 

uitvalsbasis om het gebied te verkennen.   

Het Hondsruggebied heeft een geschiedenis die haar 

weerga niet kent. Ontstaan gedurende meerdere ijstijden door ijs, wind en water. Later door mensen 

bewoond, beginnend met neanderthalers, daarna rendierjagers, jager-verzamelaars en boeren. Zij 

hebben het landschap gemaakt tot wat het nu is. Het landschap ligt vol met locaties waar spannende 

verhalen zijn te vertellen: hunebedden, zwerfstenen, offerplaatsen, grafheuvels, karrensporen, 

pingoruïnes, veenrestanten en meer.  

 

We krijgen een film als inleiding en maken nadien een wandeling door het hunebedcentrum , het 

oertijdpark en de keientuin.  

 

Zaterdag 11 mei : Groningen - Veenhuizen 

We rijden noordwaarts tot in Groningen, de hoofdstad 

van de gelijknamige provincie. We maken er een 

wandeling door het stadscentrum, langs de 

Martinitoren, het Forum Groningen, de Grote Markt, de 

Vismarkt, hofjes, …  

’s Middags is er tijd voor een vrije lunch.  

Na de middag bezoeken we het Gevangenismuseum 

Veenhuizen. De Maatschappij van Weldadigheid zette 

daar naast de koloniën voor gezinnen ook een aantal gestichten op voor weeskinderen en een aantal 

strafkoloniën voor bedelaars en landlopers. Zij werden hier opgesloten om vervolgens aan het werk 

gezet te worden. Ook de kolonisten die misbruik maakten van hun nieuwe situatie of een andere 

misdaad hadden begaan, kwamen hier terecht. 
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Een van die strafkolonies werd opgericht in Veenhuizen, die halverwege de 19de-eeuw over werd 

genomen door de rijksoverheid als gewone gevangenis. Rondom de gevangenis ontstond een dorp 

waar het personeel verbleef. 

De gevangenis van Veenhuizen is deels nog steeds in 

gebruik als gevangenis, maar in het tweede gesticht 

is tegenwoordig het Nationaal Gevangenismuseum 

gevestigd. Hier worden bezoekers op interactieve 

wijze geïnformeerd over de geschiedenis van de 

gevangenis van Veenhuizen en de omgang met 

misdaad en straffen vanaf de 17de-eeuw tot het 

heden.  

Er zijn verschillende opstellingen te zien, zoals 

slaapkooien, cellenblokken, en een koepelgevangenis en verschillende foltertuigen waaronder een 

pijnbank en een radbraakkruis. 

 

Zondag 12 mei :   Almere  -  Muiden  -  Naarden 

Voor de laatste dag hebben we nog verschillende mogelijkheden, die op een boogscheut van elkaar liggen. 

• Almere hebben we reeds bezocht op onze reis naar Friesland, 

maar is een tweede stop zeker waard. 

• Muiden ligt aan het Ijsselmeer, heeft een mooi kasteel en je kan 

er een boottochtje maken naar het Pampuseiland waar een fort 

ligt. 

• In Naarden, alweer een vestingstadje, kan je kiezen tussen het 

Vestingmuseum, een boottocht op de vesten of een mooie 

wandeling.  

Allicht maken we een combinatie van twee van de drie.  We voorzien uiteraard nog een stevige lunch, zodat 

we niet met honger naar huis hoeven te gaan.  

 

 

We overnachten in het City Hotel De Jonge, een drie-

sterrenhotel in het centrum van Assen, de hoofdstad 

van de provincie Drenthe.  

De prijs voor deelname aan deze vierdaagse reis 

bedraagt 670 €.  

De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 120 

€. Niet-leden betalen een toeslag van 50 € of kunnen 

uiteraard lid worden. 

In de prijs zijn inbegrepen: het vervoer met een luxe 

autobus, 3 overnachtingen in half pension, 3 lunches, de inkomgelden en gidsbeurten. 

Om in te schrijven voor deze reis, mail je zo snel mogelijk naar Frank en Els De Saedeleer - Van Cauter 

(of bel je naar 0477 688 760).   

Het voorschot van 250 € per persoon dient betaald te worden (na bevestiging van je inschrijving via 

mail) op rekeningnummer BE48 4344 1685 0127 van Davidsfonds Denderleeuw. Het saldo moet 

betaald worden vóór 1 maart 2023. 

 

      Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 
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Graag bezorgen we jullie ook nog volgende uitnodiging op vraag van de vereniging Orgelconcerten. 

 

 

En tot slot een oproep aan vrijwilligers voor een initiatief van het Huis van het Kind 
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